
Wat betekent
joodse geestelijke

verzorging
voor mij ?



Ik kom met mijn Keppel 
maar ik verkoop
hem niet.

Ik maak kenbaar
dat ik een “keppel” heb



Nabijheid in distantie

Presentie- theorie



sjoel is kaark wórn
Ongeneeslk/Grunneger gedichten (blz. 50), 
Saul van Messel, 

God hèt hier boomm kapt
Dat waitn mien woddels:
Mor dij tronkn
Dij blievn
In mien bonkn (botten)





Berditshever



•De Rimon, de granaatappel dat zijn wij.
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•Van de week
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https://www.youtube.com/watch?v=SVhuCpgLCTE

Nietzsche

https://www.youtube.com/watch?v=SVhuCpgLCTE


Victor Frankl





Het is nooit helemaal duister, 
er is altijd bij iemand ergens
het licht van   
zijn/haar
ziel te vinden
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https://utppublishing.com/doi/full/10.3138/u
ram.36.1-2.65

https://utppublishing.com/doi/full/10.3138/uram.36.1-2.65




Ik hoef niet alles te begrijpen

Kijk naar een aanknopingspunt in het jodendom

Wat is er wel positief

Ik laat het over aan Hashem

Ik leer dingen te accepteren

Eens zal ik deze vraag kunnen stellen, anders niet



As one man
and one heart

As One heart 
and one man



https://www.youtube.com/watch?v=00PXUuWV5
A8 minute  23 

The rebbe said
If the nazis
sought out 
every jew in hate 
we will seek out 
every jew in love 

https://www.youtube.com/watch?v=00PXUuWV5A8


Mashiach

Mashiach



Zeg niet: onzin 

Bewaar !!!!



Kijk in jesjaja 11

kan jij dat ?

And the spirit of the LORD shall rest upon him, the spirit 
of wisdom and understanding, the spirit of counsel and 
might, the spirit of knowledge and of the fear of the 
LORD.

But with righteousness shall he judge the poor, and decide with 
equity for the meek of the land; and he shall smite the land with 
the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay 
the wicked.



Kijk in Maimonides Jad hachazaka

If a king will arise from the House of David who diligently contemplates the

Torah and observes its mitzvot as prescribed by the Written Law and the Oral

Law as David, his ancestor, will compel all of Israel to walk in (the way of the

Torah) and rectify the breaches in its observance, and fight the wars of God,

we may, with assurance, consider him Mashiach.

If he succeeds in the above, builds the Temple in its place, and gathers the

dispersed of Israel, he is definitely the Mashiach.

He will then improve the entire world, motivating all the nations to serve God

together, as Tzephaniah 3:9 states: "I will transform the peoples to a purer

language that they all will call upon the name of God and serve Him with one

purpose."

https://www.chabad.org/16202#v9


Je wil dat ik je geloof

Geloof je mij als ik zeg dat Hashem mij zei dat jij 
mij 50.000 dollar moet geven 




