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Van de redactie

Geestelijk verzorgers zijn een uitheemse soort in de wereld van de zorg. Ze lijken soms op Rivella: 
een beetje vreemd, maar wel lekker. Nummer 65 van het Tijdschrift Geestelijke Verzorging draagt 
ook een wat excentriek karakter. Misschien wel heel passend bij het werk van geestelijk verzor-

gers, die vaak vanuit de periferie een bijdrage aan het hart van de zorg leveren.

Zo komt Jan Sitvast aan het woord over zijn promotieonderzoek. Bepaald niet alledaags. Met behulp 
van de camera gaf hij mensen met psychiatrische problemen een nieuw zicht op hun bestaan. Met een 
fototoestel in handen maakten zij een nieuw verhaal van hun leven. Het bracht nieuwe perspectieven 
voor hulpverleners en vooral erkenning en plezier voor de mensen om wie het draaide.

Ook de meer beschouwende artikelen belichten geestelijke verzorging en spiritualiteit uit onverwachte 
hoeken. Geestelijke verzorging als een vorm van vriendschap bijvoorbeeld. Daarover gaat mijn eigen 
bijdrage aan dit nummer. Schleiermacher komt ook niet vaak voorbij in de kolommen van TGV. Jaap 
van Sloten vindt dat zijn werk geestelijk verzorgers nog steeds veel te zeggen heeft. Deze protestantse 
kerkvader begon zijn loopbaan als ziekenhuispredikant in Berlijn en zijn theologie draagt daarvan de 
sporen. Of het artikel van Aat van Drie ook exotisch te noemen valt, weet ik niet. Hij kijkt in ieder geval 
over grenzen heen. Hoe wordt in de Engelse literatuur gedacht over geestelijk en spiritueel welzijn? 
Helpt dat ons bij de definitie van ons werk in het Nederlandse taalgebied?

Tjeerd van der Meer is gids in de wereld van de jeugdzorg. Over uitheems gesproken. Er zijn daar niet 
veel geestelijk verzorgers meer werkzaam. Van der Meer en nog een handjevol dappere strijders pro-
beren er de vragen rondom zin en religie op de agenda van de jeugdzorg te krijgen. En in TGV 65 zijn 
er nog meer verkenners van een nieuwe wereld. Mirjam Windrich daagt geestelijk verzorgers uit. Veel 
contacten in onze tijd vinden online plaats. Waarom gebruiken geestelijk verzorgers zo weinig mail, 
chat of webcam? En er is nog een steen in de vijver: Marjoleine Vosselmans vraagt zich af waarom 
zingeving zo vaak in verband gebracht wordt met oude en zieke mensen en grote existentiële vragen. 
Hebben jonge mensen geen zingevingsvragen en kan het ook allemaal wat alledaagser? Tenslotte komt 
dan nog een ‘buitenstaander aan het woord’. Marjan Rijnbout en Cor Maas spraken met zorgbestuur-
der Frank Holtman over de toegevoegde waarde van geestelijk verzorgers.

Theo de Zwart was jarenlang de eindredacteur van dit blad. Omdat hij steeds meer ethicus is geworden 
en minder geestelijk verzorger en bovendien zijn agenda steeds voller raakte, werd het tijd voor een 
afscheid. Veel dank, Theo, voor al het werk achter de schermen! Met een laatste column groet hij in 
dit nummer de lezers. Carlo Leget geeft als vaste columnist zijn prikkelde visie op ons beroep. Leddy 
Karelse schreef het boekessay over onder meer het nieuwe boek van Alain de Botton, en TGV 65 sluit af 
met een diversiteit aan recensies. Ik zou zeggen: geniet van dit Rivella-nummer!
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