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Mijn trein

Binnenkort
Rijdt mijn trein 
heen en weer 
zonder mij.
Mijn werk en ik 
gaan scheiden.

Als jongetje klein 
tuurde ik hier 
uit de trein.
Op weg met pa en moe 
naar opa toe.
Totdat wij 
gingen verhuizen.

En naast het spoor 
zie ik nog steeds
dat golvende dansen 
van die kabels vol stroom.

Nu nadert de trein 
mijn uitstapstation.

Zal ’ie straks 
mij ook missen?
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