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Humanity

Gisteravond brandde de monding van Azov op het journaal.
Zwart blakerden de gevels. De doden waren geblurd.
Het luchtalarm gilde door lege straten.
Marioepol, Marioepol, Marioepol.

Gisternacht bracht het lijk van een Russische soldaat.
Blauw gezicht, benen in een krul, geen vijand meer.
Vrouwenstemmen vlogen door een donkerrood bos.
Mijn zoon, mijn zoon, mijn zoon.

Vanochtend bij koffie en thee een groepsgesprek
over weggevoerde levens, bombardementen, geweld, 
dat wonden ons overleven, overstijgen, gaan
van ouder op kind, op kiemcel.

Alle gedode dochters en zonen
en Marioepol, Marioepol, Marioepol. 
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