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Plotseling zitten zij er bijna allemaal, de geestelijk verzorgers van Amsterdam. Ui-
teraard kan niet iedereen aanwezig zijn, maar een groot aantal collega’s is erbij in 
de Protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht in mijn stad. Het is mooi om 

te zien hoe geestelijk verzorgers zich weten te organiseren als dat nodig is. We hebben 
ons beschikbaar gesteld om de gevluchte Oekraïners terzijde te staan.

Eigenlijk hebben wij geen idee wat ons te wachten staat, maar het feit dat op zo’n korte 
termijn al zoveel geestelijk verzorgers bereid zijn mee te helpen, ontroert mij en stemt 
mij hoopvol. Het Leger de Heils heeft voor buttons gezorgd met in het Oekraïens de 
tekst: ‘Ik ben geestelijk verzorger, ik ben er voor jou!’ Tientallen exemplaren werden bij 
mij thuisbezorgd, zodat ik ze nu kan verdelen. 

We koppelen de groepjes aan opvanglocaties die voor de geestelijk verzorgers het mak-
kelijkst te bereiken zijn. De teams worden zelfsturend en zullen na een paar weken weer 
bij elkaar komen om ervaringen te delen en van elkaar te leren. De teamleden mogen 
zelf bepalen hoe zij te werk gaan, zij stemmen dat met elkaar af. 

Van de opvanglocatie in Diemen kreeg ik het verzoek om sneller meer geestelijk verzor-
gers te leveren, omdat zij te druk zijn om zich ook nog met werving bezig te houden. De 
mensen een luisterend oor bieden wordt al zeer gewaardeerd. Een van onze collega’s 
spreekt vele talen, waaronder Russisch, zodat hij met de mensen kan communiceren en 
voor anderen als tolk kan fungeren. Maar ook zonder de taal machtig te zijn, kom je met 
Google Translate al een heel eind en kun je veel voor de mensen betekenen.

Mijn team koopt een paaskaars en zal met Pasen het licht in de opvanglocaties brengen. 
Rond de paaskaars mogen de mensen zelf een kaarsje branden en vertellen wat hen 
bezighoudt. Voorzichtig zetten wij onze eerste schreden bij de opvang. Wij stellen ons 
open en geduldig op en zullen de mensen niet pushen te praten. Ook op deze manier 
hopen wij wat licht te brengen in het leven van deze mensen. Met trouwe aanwezigheid, 
geduld en een luisteren oor. Wie kan daar tegen zijn?
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