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Poëzie

Zomernacht
Doe nu eens even die gedachten dicht van je. 
Denk nu eens liever niet na over morgen. 
Kijk niet steeds weer die bosrand van gisteren 
na, bramenplukker die je bent zoals vroeger
maar nu. Maak even geen onderscheid tussen 
een wie en hoezo en de kans op anders. 

Doe in je hoofd uit de lamp, hoor wat er is, 
ademt en ritselt, kwaakt in de kikkers. 
Leef met je lichaam van nachtwind de koelte. 
Geeuw je een gat in het hart en proef het
zo rood als sap van bramen. Wees langzaam
door vogels gezongen het wordende licht.
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