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Poëzie

Hoog bezoek

Er is altijd een zonderling
die mij wil spreken,
bijvoorbeeld als ik uien sta te bakken,
gezouten kaantjes of tout court spek.
Die zonderling: is God.

Hij belt nooit aan.
Hij komt mijn keuken niet zomaar binnen,
neemt mij de pan uit handen.
O Veni, Veni Creator!
Alles brandt aan.

Want God houdt niet van orde,
niet van regelmaat, heeft geen gezag.
De vlam is in de pan. Precies zijn schepping:
te veel hartstocht en te weinig maat.
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