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Ik begin met een lege agenda, een gloednieuw boekje met onbeschreven 
bladzijden. Alle dagen zijn nog oningevuld en de pagina’s ruiken naar verse inkt. 
Het is alsof het nieuwe schooljaar begint. Het wachten is alleen nog op het rooster. 
Maar voor mijn nieuwe werk krijg ik geen rooster, het is niet zo gestructureerd 
en voorspelbaar. Er zijn alleen maar mensen, mensen met hun eigenheden en 
eigenaardigheden. Mijn eerste taak is hen te leren kennen. Ik heb geen idee wat 
mij te wachten staat. 

Elske Cazemier werkt als geestelijk verzorger voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Met vallen en opstaan ontdekt zij wie de mensen zijn met wie ze optrekt 
en wat zij voor haar betekenen. Het contact met hen brengt haar ook een nieuwe 
kijk op zichzelf en op de inhoud van haar werk. Op een heel nieuwe manier ervaart 
zij wat het betekent om te leven.
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